
Vaak hebben we onze eigen ideeën, 
maar vaak door de moeilijke dingen leren we om op God te vertrouwen. 
Zijn plan is het beste!

De tekst uit Jesaja 55:8 legt dit heel mooi uit. 
Hij is in braille geschreven, los jij de tekst op?

Want mijn 

en uw 

,

luidt het woord des HEREN.

Braille-puzzel
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